
 
 

Een keer per jaar, dan trek ik er op uit, 

naar ’n plek, ergens ver van hier. 

Daar verft de zon ‘n kleurtje op m’n snuit 

en zorgt voor zonnig plezier. 

 

Zonnige stranden, ’n zinderende zee. 

Geen hanenkraaien, ochtendkrant en geen tv.  

Zon, zand en zeewind, palmbomen zover het oog reikt. 

Vrolijke mensen, blauwe lucht waar je ook kijkt.                    

 

‘kLig ook dit jaar,  weer breeduit in het zand  

en vergeet alle narigheid 

Natje en droogje, alles bij de hand,   

even wat daagjes respijt. 


