Zeven dwergen

Ruud van der Heijden

Wij zijn de zeven dwergen, geen acht zoals u ziet
Uw haar dat rijst ten berge bij ‘t horen van ons lied
Een is *n muzikale en speelt verdimmes schoon
Maatvast ten ene male en daarom heet ie Toon.

Klein is best gemakkelijk, je valt niet zo gauw op

Ze staan nooit op je tenen en je stoot niet viug je kop
Klein is best te hebben; want val je ‘ns ‘n keer

dan krijg je kleine bulten en die doen maar half zo zeer

Wij zijn ‘n soort kabouters en komt u iets te kort

Tets zoets of ook wat zouters u krijgt “t op uw bord

Een is er nogal gammel, doet heel erg aan de lijn

Je schrikt van z’n gerammel, z’n naam is daarom Hein. Klein is ...

Wij zijn ons hele leven geen ogenblik alleen

en als er eentje weg is dat merken wij meteen

Eenis er heel vroeg wakker en altijd in z’n schik

Hij is al jaren bakker en daarom heet ie Mick. Klein is ...

Wij zorgen voor de mensen heel vlug en onvervaard

Vervullen al hun wensen, dat zit in onze aard

Een houdt er al van kindsbeen af heel erg van speculaas

Zit altijd op de schoorsteen du noemen wij hem Klaas. Klein is ...

Wij wonen in de bergen in grotten in de grond

en dat is voor ons dwergen heel veilig en gezond

Een lijkt ‘n Spaans senorretje en speelt graag midgetgolf

Hij heeft ‘n klein zwart snorretje en daarom heet ie Dolf, Klein is ...

Wij doen graag alles samen en zonder veel gezwam

en al wat we beramen dat fixen we sam-sam

Een houdt heel erg van sleeén bergaf en zelfs bergop

Weer pijlsnel naar beneegn dus noemen wij hem Bob. Klein is ...

Wij zij als dwerg geboren en blijven daarom klein

ons is het lot beschoren om alttijd dwerg te zijn

Met een is wat aan’t handje die is wel heel erg klein

Die noemen wij dus Jantje, da’s zomaar voor de gein. Klein is ...



