Het Wonder van Kerst

Ruud van der Heijden
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Die winternacht, heel fluisterzacht,
hield Jozef toegewijd de wacht,

stopte zijn Maria nog ‘ns onder.

Hoog uit de lucht, klonk ’n gerucht,
alleen ‘n liefelijke zucht,

als 'n boodschap van ’n hemels wonder.

Hoor de harpen en de hobo’s: dank je, dank je lieve Heer,
Jezus is voor ons geboren, en we zingen keer op keer:
Halleluja, Halleluja, Halleluja,

Hoor de tuba’s en trompetten: dank je, dank je Lieve Heer,
Jezus is opnieuw geboren, daarom klinkt nog ene keer:
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Amen.

Een kind zo klein, zo hemelrein,

zal later onze redder zijn,

door ’t offer van z’n eigen leven.
Maria en haar echtgenoot,

Sint Jozef, trouw tot in de dood,
hebben ons dit wonderkind gegeven.



