We hebben het zo slecht nog niet

Ruud van der Heijden

We hebben het zo slecht nog niet in Nederland,
waar vind je zomaar al die overvloed.

Toch blijven we maar klagen in ons Nederland.
Want kankeren dat zit ons in het bloed.

Toch is het lang zo slecht nog niet in Nederland.
De rijkdom komt je alom tegemoet.

We mopperen van de vroege morgen, tot de avond laat,
op voetballers en scheidsrechters en zangers,

de weerman van de televisie en ook op het klimaat,

op loodgieters, en schilders en behangers.

We schelden op de buschauffeur en op de reisagent,
belasting en de horecatarieven.

We kraken de ministers af, ‘t hele parlement,

en reclame, de bergen bedelbrieven.

We foeteren op de file en op de benzineprijs.

het arbeidstempo van de ambtenaren,

de schuimkraag op de pils, de kwaliteit van de saucijs,
de veel te lage rente bij het sparen.

We willen alles beter en we willen alles meer,
want klagen zit ons tussen onze oren.

Gewoon maar als vanouds gaan we als keffertjes te keer.

maar we zijn als luxehond geboren.




