Weerman

Ruud van der Heijden

De weerman heeft *n moeilijk vak, hij doet het niet gauw goed.
De mussen vallen van het dak, dat geeft de burger moed,

maar alle vruchten van het veld, gaan naar de mallemoer

Net heeft ie zonnig weer voorspeld, of je hoort weer de boer:

Al weer geen regen, wat *n land.
D’r is altijd wel iets aan de hand
7Z.0’n weer dat is voor mij ’n strop,
ik word nog ‘ns zo arm als Job.
Hou op!

De weerman van de radio, of die van de teevee,

neemt elke dag ’n risico, dat brengt z’n ambacht mee.

Want legt ie warmte in ’t verschiet, maar ’t gaat niet volgens plan
en’t regent alsmaar, dat het giet, dan klaagt de IJscoman:

Al weer geen zonlicht wat *n land.
D’r is altijd wel iets aan de hand.
Zo’n weer dat is voor mij *n strop,
ik word nog ‘ns zo arm als Job.
Hou op!

Zo’n weerman is beklagenswaard, belooft elk mogelijk weer.

Hij klinkt betrouwbaar, onvervaard, maar weet het ook niet meer.
Van zijn voorspelling klopt geen fluit, men noemt hem leuteraar,
Beloofi ie wind en die blijft uit, dan roept de molenaar:

Al weer geen wind, oh wat *n land.
D’r is altijd wel iets aan de hand.
Zo’n weer dat is voor mij n strop,
ik word nog ‘ns zo arm als Job.

Hou op!



