Wat was het fijn

Ruud van der Heijden

[a - —_— o

— - —— — =

)—f—_—# * _ 15— & ON BN DN Sew DN W DN
- @ - - P P~ = P &

Op de wereld komen was ‘n hele toer,

je besefte van ‘t gedoe geen ene moer.

Je begon nog elke morgen, aan 'n dagje zonder zorgen,
en bedankte moeder met ’n ferme boer.

Wat was ’t toch fijn, om jong te zijn.

Alleen het groeien, gaf wel ‘ns problemen.

Je moest veel geven, om iets te mogen nemen,
toch was het best fijn om jong te zijn.

Met ’n griffel en 'n leesplank en ’n lei,

bracht de meester je de vaardigheden bij,

die jou in het later leven, steun en houvast moesten geven,
in 'n vreemde en complexe maatschappij.

Want je had als groene, wereldvreemde knul,

van de valkuil van het leven geen benul.

Je zag enkel nog de lusten, niets wat jou kon verontrusten
en je vond al dat studeren flauwe kul.

Voor zo’n baardeloze, onvolgroeide snaak,

vormden meisjes nog geen voorwerp van vermaak,

want je kon er niet mee vechten, trok ze wel eens aan hun vlechten.
Liefde was voor jou 'n onontdekte zaak.



