: Timmerman Ruud van der Heijden
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Sint Jozef was ‘n timmerman met bijtel, zaag en hamer.
Hij timmerde op zolder, in de keuken, in de kamer.

Hij maakte met z'n handen duizend dingetjes van hout
en Jezus mocht hem helpen ook al deed 1e’t wel ‘ns fout.

De mensen uit het dorp die bleven rond het huis krioelen.
Bestelden byj de timmerman z’n handgemaakte stoelen

kind Jezus ruimde krullen en sorteerde al het hout
en na ‘n jaar of zeven deed ie met zo veel meer fout.

De hele streek bleef vragen om de trappen en de kasten
die Jezus en Sint Jozef samen in elkander pasten;

want na ‘n tijd werd Jezus ook als immerman beschouwd
en deed 1e alles zo het moest en hoegenaamd niets fout.




