Tekst kwijt

Ruud van der Heijden
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Dit stuk is nu 'n wijsje zonder woorden,

ze zijn er wel; maar niemand die weet waar.
Het heeft n melodie en ook akkoorden,
maar woorden niet en dat is *n bezwaar.
Het was ’n deun met prachtige gedachten,
Er kwam veel harmonie en vree in voor.

De wereld zat daar, denk ik, op te wachten,
maar iemand is er met m’n tekst vandoor.

De woorden van m’n liedje, zijn plompverloren kwijt
de tekst die is gestolen, net tegen etenstijd.
’t Bevatte ’n libretto, van orde en van recht
en wondere gedachten, had ik er in gelegd.

Graag had ik laten weten, hoe ik de toekomst zag.
“Blyjf lachen” wou ik zeggen, “en hopen, pluk de dag”.
Maar na deze verdwijning, komt plots de grote pech.
Ik heb ’n aardig liedje, maar de woorden die zijn weg.



