Stille genieter

Ruud van der Heijden

Ik ben, wat je noemt, ’n genieter,
van vrouwen, van wijn en gezang
en als ik ooit kom bij Sint Pieter,
vraag ik hem; want ik ben niet bang:
wordt hier regelmatig gezongen

en schenkt men ook ’n glaasje wijn?
‘kBen best "n onschuldige jongen,
maar vrouwen die moeten er zijn.

Ik prijs de genpeg NS van ’t leven,
plezier wijs ik niet van de hand.
" Ik ben in’t genieten bedreven,
dat heb ik van mijn vaderskant.
Ik zal nooit vergeten wat pa altijd zei:
maak pret, want je leven is zo gauw voorbij.

Ik heb al zo vaak ondervonden,

het helpt niet of je sikkeneurt.

De tijd heelt heel vaak alle wonden.

Je plaagt meest jezelf als je zeurt.

Mijn vader die drukte me vaak op het hart:
blijf lachen ook als jou het leven ‘ns tart.



