Spiegeltje

Ruud van der Heijden

—

‘kHeb heibel met m'n spiegel, ik kijk 'm nict meer aan.
kan hem als kiespijn missen, hem wel in stukken slaan.
Hij zet me mooi voor joker en spiegelt zich aan mij.
Hij blijft me irriteren, dat komt er ook nog bij.

-Spiegeitje wees nou 'ns aardig

en toon ‘ns ‘n vileug medelij.
Je weet, ik ben niet moeders mooiste,
heb daarom erbarmen met mij.

'k Heb bonje met m'n spicgel, hij lacht me vierkant uit.
Hij laat m'n heupen hangen, trekt sleuven in m'n snuit.
Hij showt m'n bolle wangen, de bobbels om m'n buik
en zet me aan het denken, voor ik m'n bed in duik.

*k Heb mot steeds, met m’n spiegel, hij zet me voor het blok
want ga ik dichtbij kijken, dan raak ik in "n shock.

Hij houdt niet van verdoezelen en niet van schone schijn,

1l sta ik me te spiegelen, zo duf als een koniyn.

'k Heb herrie met m'n spiegel, hij kleurt m'n haren grauw,
Hij demonstreert m’n rimpels, en wijst op iedere vouw.
Maar vriend. wacht jij eens even, dit lijkt toch nergens naar.
Laat mij je eens bekijken, we lijken op elkaar.
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