Souvenir

Ruud van der Heijden

Als je jong bent, zit geluk in ‘n klein broekje,
in 'n hoekje, waar het donker is en stil.
Echter mettertijd in koffie met *n koekje

en dat koekje maakt een wereld van verschil.
Toen je bloed nog bruiste, in je wilde jaren,
wist je vast en zeker: dit gaat nooit voorbij.
Jaren later komt je lijf toch tot bedaren

en stopt ook het leven in de brouwerij.

In je jeugd, lap jij de wereld aan je zolen

en je denkt dat alles mag en alles kan.

Je vat vuur en vlam, voor allerlei idolen

en je pa en ma snap jij de balen van.

Je wordt ouder en wellicht wat wereldwijzer,
zo’n proces, dat doet soms wel ’n beetje zeer.
Je beseft dan: nee ik ben toch niet van ijzer
en je legt je zuchtend bij de feiten neer.

Je bent jong en knap en niets kan je beletten,

om volop te nemen, al wat je begeert

en met rust en regels maak je korte metten,

maar nu zijn voor jou de rollen omgekeerd.

Je bent middelbaar en ziet je eigen kinderen

zich te buiten, gaan aan ongeremd plezier.

Doch je weet: die zullen ook hun vaart wel minderen
en je hoedt je jong zijn als "n souvenir.



