Smoeleke aan smoeleke

Ruud van der Heijden
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Smoeleke aan smoeleke,

samen op ’n stoeleke

geen familie en toch geestverwanten

om d’r oor ‘n krulleke

In d’r kin *n kuileke

In d’r doen en laten dat plezante

Ik zag in d’r ogen hoe geamuseerd ze was.
‘kVoelde me zowat ’t domste junkske van de klas.
In d’r rooi japonneke

was ze als 'n zonneke

een dat schitterde naar alle kanten.

Het licht van de zomerzon scheen te verbleken,

toen zij om de hoek van het hek kwam gekeken.

Haar ogen die straalden, van goud leek d’r haar,
—= toen ze me wou kussen, had ik geen bezwaar.

De vogels die sloofden zich uit met 'n liedje,
toen wij daar saam zaten, zo knietje aan knietje
en barsten daarna uit in ’n zinderend gezang.
toen zij ons ontdekten daar wang tegen wang,



