
 
 
De ene weet dit en de ander weet dat, 
weten allemaal wat anders, maar allen weten wat. 
De ene die zegt zus en de andere zegt zo,  
maar vindt er maar ‘ns eentje, zo wijs als Salomo. 
 
Over smaak valt niet te twisten, over wijsheid evenmin, 
maar we weten ’t allemaal beter, tegen beter weten in. 
D’r wordt wat afvergaderd, maar vaak niet unaniem. 
We zitten naast elkander, maar vormen toch geen team. Want 
 
Ook in’t huuwlijk zijn we weinig, echtverbonden, eensgezind, 
over geld, over ’t eten, de auto of ’n kind. 
‘tIs nemen en ‘tis geven, maar geven toch het meest 
en ook in ’t beste huwelijk, is het niet daag’lijks feest. Want   
 
Aan de bar, in ’n cafeetje, met enk’le glaasjes op, 
zitten we te redeneren, als kippen zonder kop. 
We putten onze weetjes uit glazen  alcohol,   
‘tis meestal veel geschreeuw toch en o zo weinig wol.  Want 

 


