Monster zonder waarde

Ruud van der Heijden
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Als je de mensen niet kunt nemen zo ze zijn,

je ze alleen maar ziet als dertien in’t dozijn.

Wanneer je nooit ‘ns iemands hart hebt willen winnen,
je niet in staat bent tot *n warm gevoel van binnen.

Als je voorheen nog nooit ‘ns zei: ik vind je lief,

'n vriendelijk woord aan iemand stuurde, in ’n brief.
Als je genegenheid beslist niet kon aanvaarden,

ben je nog minder dan ’n monster zonder waarde.

Als je alleen maar leeft voor ‘t eigenste plezier

Jje doorgaat op je egoistische manier.

Wanneer je nooit ‘ns geven kunt, alleen maar nemen
Je nimmer iemand helpen wilt met z’n problemen.

- Wanner je nooit ‘n keer iets voor n ander doet,
geen sterveling laat delen in je overvloed.

Wanneer je steeds maar denkt: ik ben alleen op aarde
ben je nog minder dan n monster zonder waarde.
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Als je tevreden bent met zo ‘n soort bestaan

en denkt: die narigheid gaat mij geen bliksem aan,

Je vindt dat iedereen maar op zichzelf moet letten,
bent niet van plan om daar één poot voor te verzetten.
Je bij ellende vlug de andere kant op kijkt,

geen man of vrouw ‘ns ooit ‘n helpend handje reikt.
Als jou nog nooit ‘ns iemands noodoproep bezwaarde,
ben je nog minder dan *n monster zonder waarde,



