Molenaars Kindermeel

Ruud van der Heijden
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De jaren veertig waren anders, dan de jaren anno nou.

Dat waren, toenmaals, rare tijden, die vergeet je niet zo gauw.
Je werkte, vijf en veertig uur, voor weinig geld, ’n hele week.
Maar iedereen die was tevreden, als ie in z'n loonzak keek.

Want je wist niet beter, je vond het best.

Je stond voor zeven, al naast je nest.

De baby’s, die er kwamen, zaten op fluweel,

ze werden groot en sterk, want ze aten vaak en veel:
van Molenaars, Molenaars Kindermeel......

Er was voor iedereen genoeg te eten, niemand leed gebrek.
Men had nog geen tv, dus tijd te over voor *n goed gesprek.
Je winkelde al wandelend, of met 'n tweedehandse fiets.
Haast niemand had ’n auto, of *n motorrijwiel of zoiets.

Wij allen hamsterden en smokkelden, het was "n lieve lust,
want iedereen was met 'n elastiek geweten toegerust.
Politie en bezetters, werden vrolijk, om de tuin geleid.

Ja, al met al, was het "n vrijgevochten, bandeloze tijd.

D’r was genoeg te krijgen, maar je moest er zellef wel op uit.
Je ruilde twintig eieren, tegen 'n ouwe plantenspuit.

De boer gaf zeven kilo rogge, voor je goeie koekenpan.

Ja, alle mensen waren in die oorlogsjaren zakenman.



