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Als ik wandel door 't dorpje van m'n jeugd

En ik zie daar al die huizen op 'n rijtje

Denk ik: hier stond toch zo'n schattig boerderijtije
Wie beleefd er azan zo'n blokkendoos toch veeugd

Je beseft dan hoe het vroeger is geweest

En je zou de tijd zo graag nog eens beleven

Waarvan slechts herinneringen zijn gebleven
Heimwee naar't verleden wat nooit meer geneest

Waar's de dorpsstraat met z'n kinderkopjes
't Ouwe raadhuis en dat schattige station
't Groene bankje waar de ouwe knoepers
Zaten te pruimen en te zwetsen in de zon

Als ik wandel door m'n dorpje van weleer

En ik zie daar al die grijze flatgebouwen

Denk ik/ wie kan van zo'n steenklomp nou toch houwen
Wie schept in zo'n blok beton 'n greintje sfee

Want ik weet nog wat er vroeger heeft gestaan

En ik zie ze nog de bomen die er groeiden

Op de plek waar wij als kinderen ocoit stoeiden

Daar is al het moois van vroeger weggedaan

Waar's de molen met z'n brede wieken

Waar's de dorpspomp en de stoere boerenbond
'kZoek vergeefs de kakschool van de nonnen
EE_Kattestraatje waar 'k wandelde met de hond



