Liedje over liefde

Ruud van der Heijden

Al heb ik heel veel al bezongen,
’n heleboel deed ik dat niet.

Zoals het nut van hink-stapsprongen,
of’t leven van ’n travestiet.

Nooit zong ik over krabgarnalen,
hoewel ik die best lekker vind.

Ook niet "n liedje over kwalen,

niet over doof of kleurenblind.

Maar over liefde en geluk en over bloemen,

zong ik er veel, ja veel te veel, om op te noemen.
Want over liefde en geluk en zulke dingen,

zou ik wel dag en nacht door kunnen blijven zingen.

Geen enkele regel over scheren,
— hoewel ik ’t elke ochtend doe.

Nooit zong ik over exerceren,

alleen van’t woord al word ik moe.

U hoorde mij niet over gaten,

die in m’n sokken of m’n kaas.

En over rovers en piraten,

weet ik te weinig toch helaas.

Ik had het nooit over korsetten,

dat is geen item voor *n song

en over spoken en skeletten,

kreeg ik geen woord over m’n tong.
Zo zijn er nog zovele zaken,

die ik liet rusten, min of meer.

Of die me o0oit nog zullen raken,
God weet komt dat nog wel “n keer.



