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Licht aan

Ruud van der Heijden

Zonder licht op de fiets

zie je in het donker niets

krijg je vast en zeker mot.....met de politie.
Als je rondrijdt zonder licht,

heb je hoegenaamd geen zicht,

ook dan lig je overhoop..... met de politie.

Want oom agent vind het in veel gevallen goed,

ook als je ‘ns ’n keer, wat domme dingen doet;

maar ben je’n gevaar op straat, zegt hij prompt waar het op staat:
heb jij je licht niet aan, ga dan maar mooi te voet.

ga je ‘savonds vroeg van huis W % U
en je komt in’t donker thuis, ! <u'&9/°/

krijg je bonje, zonder licht,.... met de politie
en het ergste nog misschien,

dat j’ ook zelf niet wordt gezien

en dat zien ze niet zo graag..... bij de politie.
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