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jong geweest en met niks begonnen
nbevreesd; wild en onbezonnen

nu voorbij; cok de idealen

s 'n schilderij en niet te herhalen
'n laatste poen

t van toen

Ook als je al tachtig bent kun je niet vergeten
dat je in de kleuterkla$ uren hebt versleten

En je in je korte broek mulders hebt gevangen
Bij je oma op bezoek waar je vol verlangen

naar de trommel keek met drop

Oma had volop

Oud te worden is geen kunst, wel om jong te blijven

Oud te worden is 'n gunst, haast niet te beschrijven
Met de mensen om je heen leer je toch te leven

Bent niet meer die dondersteen; leeft niet zo gedreven
Oud te wordem, mild en grijs,

Dat is levenswijs

Jaren komen, jaren gaan, je leeft in het heden
En denkt geen momentje aan het voorbij verleden
Tot je op 'n goeie keer plots'ling gaat ontdekken
dat je als belegen heer A O W gaat trekken
Dan komt de gedachte vlug

Je-dan je jeugd terug



