Kloosterleven

Ruud van der Heijden

We hebben het zo slecht nog niet als nonnen,

we jeu de boelen en we badmintonnen.

We drinken thee en cola zonder tic

en zijn hier altijd reuze ons schik.

We eten hier, zoveel als we maar willen,

zijn niet zo dun, maar ook niet dubbeldik.
-~ We maken ons niet druk om modegrillen

en van die Sonja Bakker krijgen we ’n sik.

Als de avond valt, bij ons in’t klooster,

dan knielen wij voor onze bedjes neer
. enbidden de gebeden, volgens rooster,

vereren alle heiligen ongeveer.

We vragen regelmatig om hun zegen,

verzoeken om geluk bij elke sint.

Op droge dagen vragen wij om regen

en blijft het stil dan smeken we om wind.

’n Enkele keer dan komt bij ons "n broeder,
die maakt ons happy met z’n mandolien.

Hij begeleidt de zang van onze moeder,

die zich dan van haar beste kant laat zien.
Wij zingen graag het lied van keukenmeiden,
die niet meer op hun benen kunnen staan,
maar mogen nooit de grenzen overschrijden
want voor de klok van negen is’t gedaan.



