Kaal is de mode

Ruud van der Heijden
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‘n Beetje knul, die wil geen krul

en die vindt haren onbenul,

want glad van boven is de eigentijdse mode.

Het moet nou kaal, het liefst totaal,

nog armetieriger dan ’n aal,

we leven in *n kale knikkerperiode.

’n Beetje vent maakt van z’n kruin nu *n biljartbal
en van z’'n harenbos ‘n pluksel draderig afval.

’n Beetje man, die houdt niet van,

begroeiing op z’n hersenpan

en scheert z’n knar volgens de natte scheermethode.

Het is gedaan met de coiffure, de pijpenkrullen zijn passé.
De~volle maan heeft nu allure, de krullenbol doet niet meer mee.
Geen knaap zie je nog met *n paardenstaart, de kuif is uit en elke kerel onbehaard.

‘tIs met de haardos afgelopen, de vetkuif is verleden tijd.
Je spiegel kun je wel verkopen, de kerels voelen zich bevrijd.
Het tijdperk van de gladde man breekt aan, het kapsel heeft voor heel wat jaren afgedaan.

Er komt "n leven zonder lokken, geen ene bink heeft nog *n bles.
Nu de ontharing is voltrokken, gaat Figaro vast op de fles.
Het kost de kapper nu finaal de kop, want al z’n klanten die zijn er glad boven op.



