Jij zei me
Ruud vander Heijden
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Jij zei me hoe ik moest gaan leven.
Jij wees me waarheen ik moest gaan.
Jij hebt me vertrouwen gegeven
en toen heb je mij laten staan.
Ik wilde met jou honderd worden,
door dik en door dun, tot het eind.
Het was met ons twee dik in orde.
Mijn leven dat leek vastomlijnd,
We deden alsof er geen ander bestond
N en smeden 'n hecht, altijddurend verbond.

We hadden bij onze gesprekken,

aan één woord heel vaak al volop.

We wilden elkander ontdekken

op weg naar de zelfde top.

De dagen die waren maar half lang genoeg,

het einde van’t samenzijn kwam veel te vroeg.



