Jeu de boulen

Ruud van der Heijden

Jeu de boule

Ik doe voor jou elke dag de afwas

Ik laat voor jou onze Pluto uit

Ik schil de aarpels, spoel de luiers

loop dag en nacht met de bloemenspuit
Ik lap de ramen, boen de tegels,
masseer je voeten, was je rug

’k Blijf op je wachten als je uit gaat,
ook al kom je pas na enen terug

Maar jij hebt nooit tijd voor mij
ook al zeg je veel voor mij te voelen
Ik blijf thuis en jij gaat uit

alle dagen ga je jeu-de-boulen

== ‘kHaal de boodschappen bij de winkel
ga naar de Edah op m’n ouwe fiets
‘kMaai het gras en ik hark de paden
en mix je drankjes met slivovitz
Ik troost je op je slechte dagen
en sleep je sloffen achter je aan
‘kWerk als ’n paard en ik sjouw als 'n ezel,
maar ik heb vrede met m’n hondenbaan



