Ruud van der Heijden
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Ons (Jantje)wordt vijftig, dat kun je wel zien. De tanden niet echt meer; maar praatjes voor tien.
‘n Bril op de neus en de haren al grijs, die spoelt ie dan blond, voor de helft van de

prijs.
Hij rijdt Mitsubishi, die komt vit Japan, of eigenlijk Korea; wat weet ie daarvan.
/e banden zijn kaal en de deur is ie kwijt. t Maakt me geen fluit zegt ie, als ie maar rijdt.

Hij woont in "n kot, ergens in de bush bush. waar zelden lawaai is en geen roezemoes,
er is daar geen sterv’ling die tegen hem praat, hij kan dus best zonder ’n hoorapparaat.

Hij ziet niks in trouwen, vind vrouwen ’n strop, zegt: wat ik verdien, krijg ik zelf wel op.
Ik mag dan geen pils meer en geen sigaret en moet het dan doen met de helft van m’n bed.

Ik voel me nou prima, ik voel me nou puik en voor kouwe voeten, koop ik wel ’n kruik.
Als ik zou gaan trouwen, met zo’n mollige meid, verlies ik m’n vrijhijd en die wil ik niet kwijt.

Ik eet wat ik lust en zoveel als ik wil en zie met genoegen ’t grote verschil.
Heel vaak is het huwelijk, kommer en kwel, dus blijf ik met hart en met ziel vrijgezel.

~Hij heeft zeven schapen, 'n geit en "n bok, die blaten in koor en dat klinkt als *n klok.
- e kippen die zijn van die herrie van streek, en leggen niet meer dan ’n ei in de week.

Z’n wasgoed daar is ie al heel gauw mee klaar, de sokken die wast ie maar een keer per jaar.
Z’n ondergoed gaat bij "t baden niet uit, hij zegt: “kwil wel water; maar niet op m’n huid.

e
Maar een keer per jaar dan gaat Jan naar de stad,trakteert ie zichzelf op kroket met patat.
Feest daar in z’n eentje en krijgt dan toch spijt, dat ie nooit van z’n leven n keer heeft gevrijd.



