Ja is hier nog ja en nee is hier nog nee
Wij houwen niet van schipperen,
maar varen recht door zee.

We doen niet mee aan kouwe drukte,
net zo min aan kale kak.

Al die praatjes en kapsones,

geeft alleen maar ongemak.

Wat moet je met zo’n praatjesmaker,
die draait met alle winden mee

en gaat zich op z’n borst staan kloppen,
z0’n blaaskaak blért voor twee.

Ik zie zo’n windbuil al staan snoeven
en dik doen met gebakken lucht.

De storm die hij denkt te ontketenen,
blijkt niet meer dan ’n zucht.



