Het leven
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Weet je waar we allemaal om geven?
Om de liefde, om het leven.

Waar we door het vuur voor zullen gaan.
Voor ‘n aangenaam bestaan.

Weet je waar we niet op zitten wachten?
Op halve zolen en halve zachten.

Weet je waar we niet zo dol op zijn?

Op getob en sacherijn.

Want het leven is te kort voor muizenissen
Nee het is niet lang genoeg voor narigheid
Waarom zou je het verdoen met kissebissen.
Lachen geeft het leven veel meer kwaliteit.

Weet je wat ons heel erg kan bekoren?
Blauwe luchten, ochtendgloren.

Weet je waar we steeds mee bezig zijn?
Zoeken naar wat zonneschijn.

Weet je waar we niet naar lopen snakken?
= naart geklier van schobbejakken.
Weet je waar geen enkeling op wacht?

op 'n mens die nooit ‘ns lacht.

Weet je wat ons erg kan amuseren?

met ’n stel te musiceren

Weet je wat ons kostelijk bevalt?

’n trompet die lekker schalt.

Weet je waar ze ons niet blij mee maken?
met geleuter over domme zaken

Weet je wat ons niet interesseert?

wat zo’n halve zool beweert.



