Gezelschap

Ruud van der Heijden
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Veel oudjes zijn tevreden,
met een kanarie of ’n kat.
Soms zit er een te wensen,
dat hij 'n kameraadje had.

Er is nu voor bejaarden,

plots ‘n alternatief:

‘n gezelschapsheer of —dame,
wel kostbaar maar erg lief.

Bejaarden eisen aandacht,
veel liefde en geduld.

Maar kijk ze eens genieten,
als u hun uurtjes vult.

Wie hen met zorg behandelt,
vertroetelt enzovoort,

die heeft voor heel wat jaartjes
n goudmijn aangeboord.
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Je vindt de jeugd van vroeger,
in de bus en in de trein,

Ze z1jn naar iets aan’t zoeken,
om maar niet alleen te zijn,

U lokt ze met een bolknak

en de dames met bonbons.
Desnoods vraagt u subsidie,
aan het familiefonds.

De senior is zuinig,

niet duur in onderhoud.

Hij eet bescheiden hapjes,
waarop hij uren kauwt

en met ’n tuiltje tulpen,
geeft u hun dag wat fleur
en u houdt ondertussen,

uw crediteuren van de deur.

Ze hebben niet veel toekomst,
maar verleden bij de vleet.
Uw oudje denkt dus altijd,
dattie alles beter weet,

Ze hebben vaak *n spaarpot,
een enkeling zelfs twee.

Als u ze goed behandelt,

pikt u ’n graantje mee.



