Er zijn van die liedjes

Ruud van dar Heiiden
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Er zijn van die liedjes die je haast niet vergeet,
ook als je’'r maar half meer de woorden van weet,

wat vonkjes van herinneringen,
genoeg om “t lied mee te zingen.

Er zijn van die deuntjes, die raak je niet kwijt,

al zijn ze antiek en al lang uit de tijd,

Je zong ze in’t bad en je zong ze op straat.
Perfect in het ritme; maar ook uit de maat.
Je floot en je neuriede zacht voor je heen,

met tien of met twintig ¢n vaak ook alleen.

Bij dag en des nachts werd er gekwinkeleerd

en hij die niet zong, die zat wel goed verkeerd,
Je kweelde in "t Engels in’t Duits of het Frans:

- Protestsongs en gospels, cantates, cancans.

Je bulkte de riedeltjes in het café,

de jukebox die jengelde wel met je mee.
Je improviseerde met de melodie,

de hellt van de deuntjes was puur fantasie,



