Daar is ie dan

Ruud van der Heljdan
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Daar komt ie an, daar hej*'m dan: de zon,
"t Is lente en hij komt de boel verkennen.
Die¢ sprankelende oranje lampion,

gaat ons weer heel de zomer lang verwennen.

D winterse buien, de kou en het nat,
de sneeuw en de hagel »ijn wij meer dan zat.
We gaan straks genieten van zon en van zee,

een petieterig straaltje en wij zijn alweer tevree.

[Je té korte dagen, de nachten zo lang,
die donkere uren zonder vogeltjeszang,
zijn nu zo vergeten, dat it er dik in,
want ledere lente is 'n fonkelnisuw begin,

Ondanks zo'n december, met feesten beraaid,
door kleurige kaarsen en slingers verfraaid

en prachtige engelen hun vliegkunsten doen,
verlangen wij enkel naar juffertjes in't groen.




