=uud ver der Heijden

De onbezorgde jaren, zijn lang verleden tijd

en onze wilde haren, die zijn we zowat kwijt.

Ook de kwajongensstreker, verdwenen op de duur.
[e 1ijd die gaf het eken er temperde het vour.

Wezijn al bijna, we zijn al bijna,
op keftijd, krom en kaal.

We zijn het bijna, we zijo het bijna,
maar nog aiet helemaal.

Dat we als jonge honden, de hort op zijn gegaan,
dat we op saringen stonden, is wel voorgoed gedsan.
De kriebel in de kuiten, is er ook niet meer bij,

geen bloemetjes meer buiten, geen potsenmakerij.

De lente van het leven, de sorzelore jeugd,

het is je bijgebleven, "t gecenken dat doet dengd.
Je moest ncg wortel schietzn en alles was zo pril,
nu kun je stil genieten, een wereld van verschil,



