Ballade van den boer

Ruud van der Heijden
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Den boer kustz'n wijf op zZn ei-gen ma-nier en hij letdaar-bij
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niet op 'n aander Hij maktop z'n ty-pi-sche wijsveul plezier en de bur-ger die ble bui-ten-staan-der

Hij komt van den buiten van de boerderij,
waor de lucht nog nie riikt naor benzine.

Hij is in de weer as ‘n bezige bij

en kan hendig z’n kostje verdienen.

Hij klost op z’n klompen de stal in en wit,

naor z’n koeien, z’n verkes, z’n hennen.

Hij klauwt en hij kuilt en hij krabt en hij kruit,
laot zich nie deur wa tegenslag kennen.

Hij heerst op z’n erf as ‘nne vorst in z’n rijk
en gin mens hoeft "m iet te vertellen.

is kunning, bediende en knécht tegelijk,

hij wit orde op zaoken te stellen.

Z’nne grond is z’n alles, z’n dierbaarst bezit,
z’nne veestapel is z’n vermogen.

Hij zet en hij zé¢it en hij schoffelt en spit

en da alles hil weloverwogen.



