Het geluk ligt op straat

Ruud van der Heijden
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Het ge-luk ligt op straat waazr je looptwaar je staat Ga er niet naar op zoek wanthet ligt

Je holt je hele leven visioenen achterna,

je jaagt er op in hoeken en spelonken,

maar vaak dan vind je het geluk in ’n begonia,
die in jouw eigen tuintje staat te pronken.

De boterham die we beleggen met tevredenheid,

verjaagt de zorgen en het ongenoegen.

Veel kromme zaken worden door voldoening recht gebreid
en het chagrijn dat kraakt in al z’n voegen.

De hebzucht kent geen grenzen, afgunst tint je leven grauw,
Jje dagelijks bestaan wordt armetierig.

Het grasveld aan de overkant lijkt groener dan bij jou,

je eigen knollentuin toont minder tierig.



