tekst en muziek
jeannevanes
ruud v.dheijden

de plaftebuis
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Vaak denk ik nog aan al die skdn verhalen
Aan die verhalen bij de plattebuis,

Van hek.sen die over de heide dwalen

En van 'n hert met in't geweil 'n kruis

Befr,De plattebuis.c....in grutjes huis
Mi bei m'n voeten op de tegels,
De platiebulssssss.in grutjes Huis
En azan het raam jjsden de pegels,

Soms rilde ik als opa mij vertelde

over de weerwolf in het donk're bos,

Dat hij vol angst over het karspoor snelde,
Want tegen twaalven brak dat ondier los

Refr,

Ik huiverde als ome Toon ging fluisteren,

Over 't witte wief bij 't zwarte ven,

Ik wilde nietsmaar 'kmoest toch blijven luisteren
Zodat ik nou nog heel dat drama ken,

Refr,

En tante Trees vertelde onder't breien
Over die goeie ouw pastoorsmeid Jans,
Den duvel zelf wou met heer komen vrijen
Maar zij verjoeg hem met haar rozenkrans,

Refr,
Bon kroop ik 'savonds bibb'rend in de bedstee,
En trok de dekens ver over m'n kop,

Want langs m'n raam daar zweefde soms 'n dwaallicht
Daar zat 'n oergemene kobolt op,

Refr,




