Afbraak

Ruud van der Heijden
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Soms dan ben ik in m’n dromen, weer de jongeling vit m’n jeugd,
banjer dan door brem en bomen, ‘twas destijds m’n grootste vreugd.
Maar “t groen gaat naar de knoppen, daar staat je verstand bij stil.
Niemand wil de afbraak stoppen, ik kan dromen wat ik wil.

Alle bossen zijn verdwenen, ‘n beleggingsmaatschappij,

zag meer in beton en stenen, nergens is nog bos of hei.

Waar voorheen fazanten vlogen, daar staat nu ‘n luxe flat.
Afbraak vordert zienderogen, op mijn droom wordt niet gelet.

Voor de planten en de dieren, is er voortaan ook geen plek.

Wie heeft sympathie voor mieren, wie waardeert de paddentrek,
Door het lozen van de wildzang, zullen we verliezen toch,

deze strijd met de vooruitgang; maar ik heb m’n dromen nog.



