Achter de wolken

Ruud van der Heijden

Achter de wolken schijnt altijd de zon
Altijd weer klinkt er ‘n accordeon,

die met z‘n liedje, z‘n melodietje

jou op zal monteren, zonder pardon
Ooit zal de zon geen verstek laten gaan,
komt ze weer achter de wolken vandaan
en dan vergeet je, stukje bij beetje,
iedere snik, elke traan.

Iedereen heeft in z’n leven
wel ‘ns ‘n keer tegenslag
“eder mens treft wel ‘n even
‘n niet zo’n gelukkige dag.
Maar als je steeds weer blijft hopen
op ‘n wat vriend’lijker tijd
dan gaat de hemel weer open,
weg is dan de narigheid.

‘tis altijd geen hof van Eden

niet elke dag koek en ei

Je treft ‘n hoop narigheden

en bent de wanhoop nabij.

Bent aan ‘t eind van je krachten,

gooit er ‘t bijltje bij neer

Komt toch ‘n eind aan je klachten
“™is er verlichting steeds weer



